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Fietsplezier.
 
Het is een bij uitstek geschikte dag om een fiks eind te gaan fietsen. Er staat een beetje wind en de lucht is stralend blauw. Op een kaart van de omgeving stippel ik globaal een route uit  van zo’n dikke veertig kilometer. Een lunchpakket, een fles water en een sinaasappel in de fietstas voor onderweg. Het doosje met bandenplakgereedschap, het regenpak voor je weet maar nooit en mijn verrekijker. Met mijn duim druk ik stevig op voor-en achterband om daarvan de spanning te controleren. Ik heb er zin in en voel mij zelfs een beetje gelukkig. Een gemoedsstemming die bij mij maar zelden voorkomt. Meestal bevind ik mij in een ietwat kniezerige toestand vanwege mijn belabberde financiële omstandigheden en de rotzooi bij mij thuis waaraan ik verdom iets te veranderen. Waarom zou ik ook, de kroeg redt mij van de eenzaamheid en de drank van de sores. Weg vluchten van de stapels onbetaalde rekeningen en het schuldgevoel over mijn bestaan. Eigenlijk heb ik een oppasser nodig, liefst een vrouw, maar wie krijg je zo gek? Ja, ja, hoe vrij is de vrijheid van het vrijgezellenleven? Maar vandaag is dat anders. Een van de zeldzame dagen waarin ik ergens zin in heb. Weliswaar kwetsbaar, maar toch een gevoel dat ik nog niet helemaal naar de kloten ben. En dat laat ik mij verdomme niet ontfutselen. Depressies moeten bestreden worden met actie… 
Het eerste gedeelte van mijn tocht gaat door het open veld. Langs de slootkant bloeien wederik en kattenstaart uitbundig. Het jonge vee in de weilanden kijkt mij nieuwsgierig na, een buizerd strijkt neer op een paaltje, wat is de wereld mooi. Een paar kilometer verderop draai ik rechts af een schelpenpaadje op dat mij door de bossen voert. De banden van mijn fiets knerpen over het grit. Een merel vliegt vlak voor mij op met in zijn snavel een paar kronkelende wormpjes. Die gaat zijn jongen voeren, een gevoel van vertedering doorstroomt mij. In mijn fantasie zie ik de wijd opengesperde snaveltjes van zijn onverzadigbare, reikhalzende kroost. Aan het eind van het schelpenpad kom ik uit op het asfalt van een provincieweg die een eind verderop onder de snelweg door duikt naar een dorp. Een paar honderd meter voor mij fietst een zestal stevig uitgedijde dames. Hun kortgeknipte grijze permanentjes lichten paars glanzend van verre op. In een laag tempo, nonchalant slingerend, nemen zij twee aan twee de gehele breedte van de weg in beslag. Luid met elkaar sprekend schetteren hun stemmen. Als ik dichterbij kom, hoor ik dat hun conversatie over de kleinkinderen gaat. Vlak voor het tunneltje haal ik hen in. Mijn fietsbel rinkelt maar het vrouwvolk geeft geen gehoor. Licht geïrriteerd herhaal ik het signaal maar de dames weten van geen wijken. Even overweeg ik tussen hen door te fietsen, er is meer dan genoeg ruimte. Ik laat het bij de overweging en zie kans de achterste twee te passeren. ‘Kun je niet achter ons blijven, roept een van hen, je ziet toch dat we door de tunnel moeten.’ ‘Je kunt hier wel met z’n zessen naast elkaar fietsen, roep ik terug, waarom hebben jullie de hele weg nodig?’ Ik passeer de rest van het clubje op adrenaline. ‘Nou, nou, moet dat nou zo.’ ‘Niet als jullie konden fietsen,’ schreeuw ik met ingehouden woede. Achter mij hoor ik hun verontwaardigde opmerkingen over wegpiraten en onbeschoft gedrag. ‘De God vergeten trutten.’ Ik had ze moeten vertellen dat ze een weg zouden moeten laten aanleggen voor hen alleen. Als je niet kunt fietsen blijf dan thuis, verdomme. Stelletje kutwijven, stuntelige ouwe kneuzen. Asociale, asociale… 
Rustig, rustig, wind je niet op, laat je niet fucken. Te laat, het zweet gutst mij van mijn gezicht, ik fiets veel te hard, mijn handen omknellen de handvatten van mijn stuur en in mijn hoofd ontspint zich een zinloze discussie. ‘Als jij zo oud bent als wij…’ ‘Dan hoop ik wijzer te zijn…’ ‘Een beetje meer respect zou je niet misstaan…’ ‘Respect, respect, waarvoor? Voor jullie stuntelige geklooi… ?’ Ik slaak een diepe zucht en probeer te ontspannen. Hoe krijg ik de rotzooi die in mijn kop zit er uit? Mijn fontanel heeft zich te lang geleden gesloten, er is geen uitweg. Het aanvankelijke vleugje geluk is getackeld en stevig op zijn bek gegaan. Ik zoek mij te pletter om de zaak weer op de rails te krijgen. Om dit soort kleinigheden zou ik moeten kunnen lachen. Ik had ze vriendelijk moeten groeten, vragen of ik er langs mocht en hun verder nog een aangename fietstocht wensen. Tijdens het passeren een aardige opmerking maken over het prachtige weer of zo. Waarschijnlijk hadden ze jubelend van vreugde hun tocht voortgezet als ik ze Gods rijke zegen zou hebben toegewenst. Waarschijnlijk zullen ze dat toch wel doen omdat ze vinden dat ze het grootste gelijk hebben. Nee, nee, zij zitten er niet mee, ik ben de lul verdomme. Hoe vaak gebeurt mij niet iets soortgelijks in de supermarkt. Een stuk of vier, vijf van die wauwelende taarten die het gangpad blokkeren met hun winkelwagentjes. Die je bijna moet smeken of je er langs mag en vooral niet vergeten vriendelijk te bedanken als ze je de ruimte geven… 
Even buiten het dorp neem ik een afslag die volgens de paddestoel van de ANWB naar een meertje voert. ‘De Vennen, drie komma zes kilometer.’ Er zal daar wel ergens een bankje staan waar ik mijn lunchpakket kan aanspreken en het verdampte lichaamsvocht weer op peil kan brengen. Het weggetje kronkelt via een bos naar een groot stuk, glooiende heide. Hier en daar staan groepjes jeneverbessen en enkele verdwaalde berken. Hoog tegen de blauwe lucht trekken een paar roofvogels kleine cirkels, drijvend op de thermiek onder hun vleugels. Omdat ik geen andere roofvogels ken dan buizerds zullen het wel buizerds zijn. Mijn stemming herstelt zich enigszins maar houdt niet over. Ik ga veelvuldig verzitten, tevergeefs zoekend naar een zithouding die minder pijnlijk is. Amper vijftien kilometer gefietst en ik verrek nu al van de zadelpijn. Zwevend boven het zadel fiets ik dansend op de pedalen een eind door. Mijn T-shirt plakt aan mijn lijf, in mijn ogen prikt het zweet dat van mijn voorhoofd druipt. Ik schrik mij lam als vlak voor mijn voorwiel een konijn het pad op rent en enkele tientallen meters verderop weer verdwijnt in het struikgewas. Die woont hier. Ik ben onaangekondigd op visite, een vreemdeling, een ongewenste gast, een inbreker… Even steekt een gevoel van melancholische eenzaamheid de kop op. Een verdoolde ziel, door God en iedereen verlaten, vermoeid, bezweet en met een zere kont. Het pad zwenkt het bos weer in en ik slaak een diepe zucht als ik eindelijk bij ‘De Vennen’ arriveer. Er staat inderdaad een bankje. Ik zet mijn fiets tegen de stam van een enorme beuk en ijsbeer langs de oever. Het ven stelt niet zoveel voor, een deuk in het bos met daarin een beetje drabbig water waarover een blauwgrijze waas hangt. Een beslagen spiegel, rimpelloos en dreigend stil. Een onheilspellende poel voor ongedierte en giftige slangen… Ik pak brood en water en installeer mij op de bank. In een teug drink ik de fles voor meer dan de helft leeg. Het lunchpakket laat ik onaangeroerd. Ik sla een mug dood op mijn arm en voel op hetzelfde moment zo’n rotkreng in mijn hals. Ook de wreef van mijn voet moet het ontgelden. Het stikt hier van de muggen en om mijn hoofd gonst opeens een heel leger van op bloed beluste vampiers. Wild met mijn armen zwaaiend sla ik om mij heen. Gehaast graai ik fles en boterhammen bij elkaar en stop ze terug in mijn fietstas. Ik vloek hartgrondig als ik zie dat het water uit de fles de tas in gutst. Met een snelle beweging zet ik hem recht, ‘Waar heb ik de dop gelaten, verdomme.’ Ik vind het ding onder de bank. Als ik de fles heb afgesloten, ren ik struikelend over boomwortels het pad op. ‘Wegwezen…’ Mijn fiets weigert plotseling dienst omdat het achterwiel wordt geblokkeerd door een stevige tak die tussen de spaken klem is komen te zitten. Ik ga bijna onderuit en voel het bloed uit mijn gezicht weg trekken. Een onheilspellende stilte overvalt mij. Er komt geen onvertogen woord over mijn lippen als ik met enige moeite de stok verwijder. Ik vloek niet, ik scheld niet, ik mopper niet. Uit ervaring weet ik dat er een grens is overschreden. Een getergd mens, een tijdbom, levensgevaarlijk voor zijn omgeving. Een vonkje en de hel barst los… Met zacht suizende oren en een lichte waas voor mijn ogen neem ik verbeten de kortste weg naar huis. Mijn scheenbeen schrijnt vanwege een schaafwond waarvan ik niet weet hoe die daar is gekomen. De muggenbulten pesten mij genadeloos en de zadelpijn houd hardnekkig stand. Uiterst voorzichtig en met een haast onmenselijke zelfbeheersing zet ik mijn fiets in het schuurtje. Er mag niets meer mis gaan, asjeblieft laat er niets mis gaan. Na het douchen en het aantrekken van schone kleren  heb ik nog slechts een wens… 
de kroeg.
 
 
Femme fatale. 
 
Ze ruikt naar jasmijn, heeft een lichaam als van een mythologische godin en een volmaakt verdorven geest. Gewiekst, slim, geslepen, manipulerend, mysterieus en onweerstaanbaar. Met overtuiging speelt zij haar rollen. Van naïeve onschuld tot een alles verslindend roofdier, van onderdanige slavin tot strenge meesteres, van kuise vrouw tot wellustige hoer, van rechtschapen mens tot valse raadgeefster. Een vrouw die er niet voor terug zou deinzen haar vader en moeder met een liefdevolle glimlach de gifbeker aan te reiken. Die de door haar met zorg uitgezochte slachtoffers na de liefdesdaad met plezier de strot af zou kunnen bijten of het hart uitrukken. Berekenend, belust op geld en zucht naar macht. Zij koestert haar verdorvenheid evenzeer als haar schoonheid. En van dit alles geniet zij zeer bewust.
‘Ja, ja, als het karakter van mademoiselle Mira Couleux net zo mooi zou zijn als haar lijf…’
Christiaan ontwaakte, geeuwde, rekte zich behaaglijk uit en geeuwde nog eens. Hij richtte zich op en keek een poosje naar het prachtige lichaam van Mira die naast hem lag. Ze sliep nog. Haar borsten deinden mee op haar ademhaling. Even streelde hij zijn vingers aan haar huid. Mira gromde zacht en draaide zich bij hem vandaan. ‘Vrouwen,’ schamperde hij grinnikend. Hij schoof het klamboegordijn opzij en stapte zijn bed uit. Hij raapte hun kleren bij elkaar die over de vloer van de hut van zijn luxe zeiljacht verspreid lagen. Een beetje duizelig van het bukken zette hij zich in een stoel, bracht zijn hand naar zijn voorhoofd en kreunde zacht. 
‘Mm, gisteravond toch weer iets te veel gedronken.’
Natuurlijk wist hij dat hij het wat kalmer aan moest doen. Zevenenvijftig, niet meer de jongste, en dat was verdomd moeilijk om toe te geven. Naar lijf en leden zag hij er nog redelijk uit, maar de mate waarin hij vroeger presteerde was aanzienlijk afgenomen. Hij besefte wel degelijk dat zo’n mooie jonge vrouw als Mira niet alleen uit liefde met hem naar bed ging, maar daar dacht hij liever niet aan. Dat veroorzaakte alleen maar wrevel en onrust. Het leven was te mooi om te kniezen. Casino’s, palmenstranden, paardenraces maar vooral Mira, kostten hem kapitalen, dat wel, maar het gaf een gevoel van nog jong te zijn, er bij te horen. Op briljante wijze verzon hij steeds weer nieuwe mogelijkheden om aan geld te komen. Aan de transacties die hij daarvoor afsloot zat wel eens een luchtje en zijn manier van zaken doen werd meer en meer dubieuzer. Maar ja, business is business… 
 
 Christiaan Vanderhoven, directeur van een grote bank in Antwerpen werd op brute wijze uit zijn droom gehaald. Het sprookje dat hij krampachtig in stand had gehouden stortte in en de confrontatie met de realiteit kwam hard aan. Vanwege een fraudeschandaal, een niet al te frisse handel in diamanten, sjoemelen met aandelen en oplopende schulden werd hij op het matje geroepen. Zijn doopceel werd gelicht en het voltallige bestuur plus enkele gedupeerde aandeelhouders verklaarden hem unaniem schuldig aan wanbeheer en ontoelaatbare praktijken. Zijn bezittingen, en dat waren er nog al wat, werden door de bank opgeëist doch waren lang niet voldoende om de gaten te stoppen…    
Omdat de bank zich geen schandaal kon veroorloven werd de hele zaak in de doofpot gestopt en meneer Vanderhoven werd, zonder enige vorm van inkomsten, met vervroegd pensioen naar huis gestuurd. Christiaan kreeg een zenuwinzinking en stortte volledig in. 
De wind speelde met haar lange, blonde lokken. Ze genoot van de fonkelende sterrenhemel, de geur van de zee, het zachte geluid van de golfjes tegen het schip en de heerlijke koelte. In de ligstoel naast haar lag Emiel zachtjes haar bovenbeen te strelen. Verder was er op het bovendek geen levende ziel te bekennen. De meeste passagiers bevonden zich beneden in de ballroom waar een dansorkest zich in het zweet speelde. Met haar achtentwintig jaar was zij een van de jongsten. De meeste passagiers waren de vijftig ruimschoots gepasseerd en de activiteiten die aan boord plaats vonden waren daar op afgestemd. De oude hanen manifesteerden zich en probeerden elkaar de loef af te steken met het geven van rondjes en het vertellen van sterke verhalen uit het verleden waarin zij zichzelf een glorieuze hoofdrol toebedeelden. De vrouwen wedijverden onderling met hun dure kleding, de anekdotes over de fantastische banen van hun zonen en de schattige, maar vooral intelligente kleinkinderen. Onder de meer dan driehonderd mensen aan boord had ze twee meiden ontmoet die ongeveer van haar leeftijd waren. Aanstellerige opgedirkte domme trutten die als loopse teven achter rijke oude mannen aan hobbelden in de hoop in betere kringen te geraken, aanzien te verwerven of een graantje mee te pikken. Mooie snolletjes, dat wel, echter zonder een gedegen strategie. De stakkers lieten zich gebruiken voor een habbekrats. Ze grinnikte zacht hetgeen tot gevolg had dat Emiel zich geroepen voelde nog beter zijn best te doen met strelen. Even dacht ze terug aan de vele reizen die ze met Christiaan had gemaakt op diens jacht. De associatie met deze cruise lag min of meer voor de hand. Ja, ja, dat was al weer meer dan een jaar geleden. Zeker, de hele affaire had haar geen windeieren gelegd, nee, dat niet. Naast de BMW-cabriolet die zij van hem voor haar verjaardag had gekregen was ook haar banksaldo aanzienlijk gestegen. Omdat het uiteindelijk niet zo goed meer met Christiaan ging had ze uit pure barmhartigheid zijn schip overgenomen om hem enigszins uit de financiële problemen te helpen. Helaas, te laat. De arme donder had het spel niet goed gespeeld en was aan lagerwal geraakt. Pas geleden had ze uit betrouwbare bron vernomen dat meneer Vanderhoven het redelijk goed maakte en boekhouder was bij een of andere onduidelijke B.V. 
Ze nipte van haar cocktail. Emiel’s hand was stil gevallen, een zacht gesnurk ontsnapte aan zijn keel en vermengde zich met het ronken van de motoren diep in de buik van het schip en de vage klanken van het zwoegende dansorkest. Zijn witte, zorgvuldig gekapte haar lichtte op in het flauwe schijnsel van de verlichting aan dek. Zijn mond was een beetje open gevallen en hij zag er uit als iemand die nooit meer wakker zou worden. Als hij zich tussen andere mensen bevond kon de ietwat nichterige, pronkzieke modekoning zijn aftakeling perfect camoufleren. Innemend glimlachend, breedsprakig en met een elegante, zwierige gebarentaal zette hij zijn toehoorders op het verkeerde been. Mira keek even naar hem, om haar mond speelde een meewarige glimlach. In deze toestand was hij niet veel meer dan een tot op de draad versleten kostuum. Uiteraard een van zijn eigen creaties. Nog even en één van de modehuizen van Emiel Dumonde zou van haar zijn. Ze zuchtte diep en snoof intens genietend de zilte geur op van de zee. ‘Mm, mannen zijn minder slim dan ze zelf denken.’ Voor haar mooie borsten en benen smolten ze als was en gingen voor de bijl. Zoals enkele jaren geleden Peter Jan van Moorsel. Ze had een paar keer bij hem gelogeerd in zijn prachtige vakantiehuis. Een klein kasteeltje aan de Spaanse kust in de buurt van Malaga. De lieve schat was plastisch chirurg, aanbad haar en legde haar stevig in de watten. Maar het noodlot sloeg toe. Alcohol en snoepen uit de medicijnkast hadden hem de das om gedaan, de stommeling. Hij had een paar grove fouten gemaakt waarop hij zonder mededogen ontslagen werd. Zijn vrouw, een vals kreng, verliet hem. Peter Jan raakte alles kwijt en een beetje in de war. De arme ziel slijt nu zijn dagen als patiënt in ‘De Borgerkliniek…’ 
Voor haar was het ook minder goed afgelopen dan ze had gewild. Op het laatste moment was haar het optrekje in Spanje door de neus geboord. De door Peter Jan gefacelifte heks was haar te slim af geweest en woonde daar nu samen met haar veel jongere vriendje, verdomme… 
De dansmuziek benedendeks verstomde, Emiel kwam enigszins bij kennis en haar been werd weer gestreeld. Ze draaide zich naar hem toe en kuste hem op zijn voorhoofd. ‘Ik hou van je schat,’ fluisterde ze. 
Dat huis had haar behoorlijk dwars gezeten. Ze had zich het hoofd gebroken over de situatie en geprobeerd er achter te komen waar ze de fout was ingegaan. Tevergeefs, maar goed, je kon niet altijd alles hebben… 
Gelukkig waren er ook een heleboel dingen wel goed gegaan. Stefan Anders, een miljonair van om en nabij de zestig, tot voor kort bezitter van een internationale hotelketen. Gokken, cocaïne en zijzelf hadden hem zijn vermogen gekost. De onfortuinlijke stumper heeft nu een patatkraam en woont in een rijtjeshuis van een niet al te beste buurt. Pieter Cornelis Huigen was ooit reder van de succesvolle ‘Burmaticalijn’. Na de overname van het bedrijf heeft nooit iemand meer iets van hem vernomen. De drieënzestig jarige Pieter was een beetje naïef, smoor verliefd op haar en zonder aankondiging van de aardbodem verdwenen. Soms kan het wonderlijk gaan in het leven, net als met Mohammed Ben Achach. Een arrogante opschepper, bezeten van snelle auto’s en mooie blonde vrouwen. Die met geld smeet alsof het woestijnzand was. Zij echter had de oliemagnaat een beetje zand in zijn ogen gestrooid en hem een stevige stapel aandelen ontfutseld. Omdat zijn familie niet zo gelukkig was met  de liederlijke, maar vooral goddeloze leefwijze van Mohammed werd hij verstoten. Pas geleden had ze gehoord dat hij thans pompbediende was ergens op de Veluwe. Geprezen zij Allah… 
Emiel werd wreed uit zijn hazenslaapje gehaald vanwege Mira’s heldere schaterlach die luid over het dek schalde… 
 
Arme Emiel… De laatste jaren was het steeds sneller bergafwaarts gegaan. Het ene na het andere modehuis moest worden afgestoten. De lieve Mira had hem met raad en daad ter zijde gestaan. Ze had voor een symbolisch bedrag een van de huizen Dumonde over genomen. ‘Dat geeft jou meer ruimte en ik zal proberen de zaak weer gezond te krijgen,’ had ze gezegd. Uiteindelijk had hij enkel nog een winkeltje in goedkope confectiekleding en tricot ondergoed. Hij bleef geloven dat dit alles een tijdelijke inzinking was en aan die gedachte klampte hij zich kramachtig vast. Maar in de confectie kwam de klad, de rek was uit de tricot en het doek viel. Na zijn faillissement zag hij het niet meer zitten en hing hij zich op aan een mooi roodzijden koord. Hij had een ontroerend briefje achter gelaten met slechts een woord: ‘Fini.’    
De grote modekoning Emiel Dumonde, achtenzestig jaren oud, werd op een stormachtige dag in het najaar in alle stilte begraven…
 
Multimiljonaire mademoiselle Mira Couleux was op dat moment in Londen aan de zwier met James Glitter, een beroemde pop- en filmster wiens zaken zij vol overgave behartigde. De rol van producer stond haar op het mooie lijf geschreven. James was een schat en vond alles best zolang hij maar op tijd zijn shot kreeg en ook daar zorgde zij liefdevol voor. Samen met een excellent gezelschap van verschillende disciplines uit de kunstwereld zaten zij in een van de duurste restaurants die Londen rijk was. Aanwezig waren de beroemde Jozua Hogenbaum, kunsthandelaar in Londen, Vladimir Sjachermann, kunstverzamelaar uit Hamburg, Bernard Voicemaster, muziekuitgever en platenbons uit New York, George Chevaux, choreograaf en filmregisseur uit Parijs, en meer van dergelijke grootheden. Mira hield een warm betoog over kunst en de bizarre schoonheid van het leven. Haar toehoorders hingen aan haar lippen, bestudeerden aandachtig haar decolleté en zwijmelden weg in wilde fantasieën. De dichter Claus Wondersen, een verwaande decadente kwast uit Amsterdam, werd door haar goddelijke schoonheid geïnspireerd. Hij bracht zijn hoofd achterover, sloot zijn ogen, zuchtte als een vrouw die een kind moet baren en mompelde: ‘Het vergeefs verlangen ligt onrustig te slapen naast de botte bijl…’  
‘Kunst mijne heren, zei mademoiselle Couleux haar verhaal afrondend, kunst is de tot stilstand gebrachte beweging. Daarom heet kunst kunst omdat het niet echt is.’ 
Met een gracieus gebaar en een innemende glimlach hief zij haar glas: ‘gentlemen…’ 
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“Als ik ots belangr ik ga vinden moet ik uitkijken.
Voor ik het weet zit ik er aan vast.”






